MEKTUPLAR 


BİRİNCİ MEKTUP 
Ey Aziz, 
Cenâb-ı Hakk'ın aziz kıldığı ve birçok ilâhi nimetlere erme şerefine nail eylediği 





Bir feyz kaynağıdır. O feyz 
bulutlarından; şâhud şimşekleri çaktığı zamanı düşün... Neler olacağını tahmin 
eyle ve: 

- "Allah rahmetini dilediğine tahsis eder." (3/74) 

Mealindeki yüce kelâmın yapacağı inayet sayesinde, vuslat rüzgârlarının daima 
başında döndüğünü de düşün... Anlamaya çalış... Ve neler olabileceğini 
anlatacağız, dinle... 

İşte o zaman; kalp sahasında üns reyhanları kokmaya başlar... 

Ve o reyhanlar; bir cennet bahçesindeki gibi, boylandıkça boylanır ve etrafa 
kokular saçmaya başlar... Ve o bahçede: 





- "Ey Yusuf'a olan hasretim." (12/84) 
Nağmeleri ile şevk bülbülleri ötmeye başlar... Ve sırlar âleminde; iştiyak şuleleri 
parıldamaya başlar... 

Artık efkâr kuşları; azamet fezasında kanatlanır... Ve çevikliğin son haddiyle 
uçmaya başlarlar... 

Bunlara marifet hali ve marifet âlemi adı verilir... Bu âlem uçsuz bucaksız 
vadilerle doludur. Orada; üstün akla sahip olanlar dahi yolunu bulup, devam 
edemez... Şaşırır... Sonra orada öyle korkulu haller tecelli eder ki... 

Bir bakarsın; yüce bir heybet eli kalkmış; başında bekliyor... Tepene ha indi; ha 
inecek... Bu manzara karşısında; kavrayışın temelinden sarsılır... 

Sonra bakarsın ki, başka bir âlem başlamış... Perdelerin ötesinden sesler 
yükseliyor... Hem de heybetli sesler... Ona kulak mı dayanır ki?... Ve derin 





mânâsını sezende yürek mi kalır ki?... Tahayyül et: 
- Gerçek manâsıyla Allah'ı takdir edemediler..." (6/91) 


Mealindeki yüce mânâya hangi kulak dayanır? Bu yumuşatılmış mânâ, ya 
doğrudan doğruya, seni muhatap alsaydı; ne yapardın o zaman?... O anda can 
Bu mânâ denizi çok engindir... Orada azimet sefineleri yüzer... İçinde ise; Hak 
yolcuları... Onlar için, ne dalganın önemi vardır; ne de çeşitli deniz 
tehlikelerinin... Sakın o yolcuları taşıyan sefineleri küçük sanmayasın... 

İşte onun tarifi; 

- "O sefineler; dağlar gibi, dalgalar arasından süzülür gider... O, yolcuları çeker; 
götürür." (11/42) 

Ve bu yüce mânâlar taşıyan cümle; aynı zamanda o yolcuların sefine yelidir... 
Yelkenlerini iter: 





Düşün... Bir daha... bir daha düşün... 

- "Onlar Allah'ı: Allah da onları sever..." (5/54) 

Bu âyet-i kerimenin delâlet ettiği derin mânâyı düşün... O mânâ engin bir 
denizdir... Ve bu denizin adi; aşk denizidir. Muhabbet, sevgi denizidir. Muhabbet 
ehli, bu denizde yelkenlisini açar... Ötelere doğru yol almaya başlar... Yelkenli 
sefinelerinin; bir sağa, bir sola yatması, onları korkutmaz... Dalgalar onları yoldan 
alamaz... 





korur. Onlar da bunu bilir. Yine de yalvarmadan edemezler; her biri: 

- "Yâ Rabbi, beni mübarek bir menzile indir. Çünkü menzil sahiplerinin hayırlısı 
sensin..." (21/101) 

Diyerek yalvarmaya başlar... 

Bu menzil ne olabilir ki?... Lika ve Hazret-i Hakka yakınlıktan başka... Ne var ki, 
her yerde olduğu gibi burada da istidatlar konuşur... 

Yalvarırlar... Yakarırlar... Ama: 

- "O kimseler ki, haklarında tarafımızdan iyilik fermanı çıkmıştır..." (21/101) 
Cümlesindeki mânâdan başka elde bir şey yoktur... O yolda kaybolan canlan kim 
arar ki?... Kesilen başları kim sorabilir ki... Yalnız, kurtulması mukadder olanlar 
kurtulur... Çünkü ezeli istidat öyle gelmiştir... 

Deniz kabarsın; dalgalar, o aşk yolcularını içine alsın isterse... Hak ezelde 
kurtulmasını dilemişse; bir an içinde onları: 

-"Cudi..." 
Artık onlara Rahman'ın cezbelerinden bir cezbe gelmiştir... Ellerinden tutmuş: 





(H/44) Dağına salimen indirir... 








Bu makam, ezeli istidada göre lütuf ve ihsanların yağdığı bir makamdır... 


Makam bir değil, birçoktur. Her makamı aşıp öbürüne geçmek için arada; şahsa 
göre değişen bir veya birkaç durak olur... Aslında tek olarak bilinen ama aşılması 
oldukça zor bir durak var ki, o hepsinin mutlaka uğrayacağı bir duraktır... İşte o 
durak: 

- "Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?..." (7/172) 

Mealindeki cümlede gizlidir... Bu durağı aşanın artık yolu, vuslat âlemine doğru 
uzar... Buraya kadar gelebilen istidatlı olsa gerek... Bunu o yolcular da anlar; 
neşe ve şadlık içinde mest olurlar... Hayran olurlar... 

Sonra onlara ilâhi nimet sofraları serilir. O sofralardan bol bol nasip alırlar... 
Çünkü o nimetler: 

vardır." (10/26) 

Âyet-i kerimesiyle tarif edilmektedir... Burada, Hüsnâ'yı tümden nimetler; 
Ziyade'yi ise, lika-i ilâhi olarak anlatabiliriz... 


Hakka vasıl olmak isteyen herkes, bahsi geçen dalgalı ve engin denizleri aşmak 





zorundadır. Onları aşıp, Hakka varmak için, bu yolda insana tek şey lâzımdır: Aşk, 
Bu olduktan sonra korkma... Her denizi, deryayı aşarsın... Ummanlar önünde bir 
hendek kadar ufalır... Dağlar ve ovalar sana bir adımlık yol olur... 

Her yolcuyu bu yolda aşk yürütür... Aşk bu yolda Hak erlerine bir ateş... Bu ateş, 
onların her dem içini yakar kavurur... 

Yansın... Yanana su mu esirgenir; hastaya tabip mi gelmez ki?... Hele bir de; 
Ibi 
içi yandıkça, aşk şarabı imdatlarına yetişir... Aşk şarabından başka onların ateşini 








yanan Hak âşıkının ka hasta olan da onun gönlü olursa... İşte böyle olanların 


— 


O anda onları, huri misâl sakiler dolanır... Allah aşkıyla içi yananın özüne bir 
şeyler boşaltır... Yani Aşk Şarabı... Onlar, verene hiç bakmaz; içer, içer hiç 
kanmazlar... Nasıl kansınlar, çünkü: 

- "Onlara; Rableri, pak şarabı içirdi..." (76/21) 

O ne Şarab'dır... İçilirken visal olursa... Ve sakisi Allah... onun şanı, çoktan da 
çok yücedir... 

Artık onlar, ereceklerine ermişlerdir... Bulacaklarını da bulmuşlardır. Bilmem daha 
ne bulmaları istenir ki... Onu bulmayan niçin durur ki. Onu bulan da neden 
mahrum olur ki... 

Son yolculuk durağı orasıdır. Oraya vasıl olduktan sonra, sonsuz ve ebedi mülk ve 
devleti bulurlar... 





visalidir... 


Cenâb-ı Hak cümlemize bu varlıktan soyunmayı ve vuslatı nasip eylesin... Âmin!... 


İKİNCİ MEKTUP 
Ey Aziz, 
Bu mektup, sana daha başka şeyler anlatacak... Seni amele ve cihada teşvik 





edecek... Oku, anla ve gereğini yapmaya gayret et... 





Talib ol.. Günleri boşa geçirme... 


Daima, aradığın bir şey olsun... Talep eden 
mutlaka bulur... Ama, yollarını bilmek gerek... 

Talep gümüşünü: 

- "O kimseler ki, uğrumuzda cihat ederler." (29/69) 

Mealindeki âyet-i kerimenin potasında eritmeye bak... 

Sanır mısın ki; eline çalışmadan bir şeyler geçer... Ahlâki bir disiplin yolunu 
tutmadan, aradığını 

bulmaya nasıl kalkarsın ve nasıl erimeyi düşünürsün... 

Talib olacaksın; fakat bu talep işinde pek fazla ileri de gitmeyeceksin... Çünkü 
aşırı talepler çoğu zaman karşılıksız kalır... Bilhassa Hak Teâlâ'yı talep işinde 





dikkatli olmalısın... Onun çizdiği hududu aşmaya kalkmayasın... Sonra aradığını 
bulamayacağın gibi; elde ettiklerini de kaybedersin. Bilhassa zat-ı ilâhi için: 
- "Allah, Zatı için; dikkatinizi çeker..." (3/28) 


Buyurulurken; Zat-ı İlâhi hakkında ulu orta lâf etmemeyi ve ona dair fikir 






serdetmeye girişmemeyi emreder. 
İşte talep sınırını burada çizmen gerek... Oraya varmak için yoluna devam et... 
Fakat ondan sonrası için, bir talebin olmasın... Sadece bekle... Yol açılırsa, 





- "Yollarımızı onlara açarız..." (29/69) 


Müjdesi gereğince padişahın tuğrası vurulur... Bu tuğra; ancak talebini anlatılan 


tuğrayı almak ne saadet... 


Bu saadete eren talibin talebi kiymet bulur... Dünyalık mallar, onun karşısında 
değersizdir. Onu satacak pazar bulunmaz... 

Ancak onun, değeri bulunup satılacağı pazar, şu pazardır: 

- "Allah müminlerle alışveriş yaptı. Nefislerini aldı... Mallarını aldı... Ve... bu 
aldıklarına karşılık, cenneti verdi..."(9/111) 

Bu pazarda talep asıl değerini bulur. Talep gider karşılığında büyük bir meblâğ 
gelir... Artık bu meblâğ o talibin bir sermayesi olur... 

olur... Ve: 

- "Ayık olunuz, Halis din ancak Allah'ındır..." (39/3) 

Mealini taşıyan âyet-i kerimenin mânâsını artık anlarsın... 

Halis olmaya bak. Her elde edeceğin iyi şey, mutlaka ihlâsla olacaktır; iyi 
bilesin... 


Şunu da unutma ki, gerçekten ihlâs sahiplerini azim tehlikeler bekler. Onları kolay 





atlatmak, bu yolun yolcusunda bulunması gereken aşka bağlıdır... Sen de, bu 
yolda aşka dalarsan, bu ihlâs sahiplerini bekleyen tehlikelerin sırrı sana çözülür... 
Önünde çözülür; seyredersin... 

Aşkı bul, şevk ehli ol... İhlâsı bul... Bunları bulduğun zaman: 


- "Allah'ın, sinesini İslâm'a açtığı kimseyi mi soruyorsun... O, Rabbından gelen 





nurla yoluna devam eder..." (39/22) 

Âyet-i kerimesinde belirtilen ihsan kucağı sana da açılır... Zikri geçen âyet-i 
kerimenin nuru yolunu aydınlatır... 

Sen aşkı ve şevki bulmaya bak... Bunları bulduktan sonra, sana ne ihsanlar gelir; 
ne ihsanlar: Rabbımız kerem sahibidir; sineni açar ve: 

- "Bana dua ediniz; duanızı lehinize olacak bir şekilde kabul ederim..." (40/60) 
Âyet-i celilesi gereğince kalbini harekete getirir... Ona, yani Allah-ü Teâlâ'ya bol 
dua etmeye, yalvarmaya, yakarmaya başlarsın... Bu yalvarma ve yakarmanın 
karşılığını da mutlaka alırsın. 

Halis olmaya bak. Her elde edeceğin iyi şey, mutlaka ihlâsla olacaktır; iyi 
bilesin... 

Şunu da unutma ki, gerçekten ihlâs sahiplerini azim tehlikeler bekler. Onları kolay 
atlatmak, bu yolun yolcusunda bulunması gereken aşka bağlıdır... Sen de, bu 
yolda aşka dalarsan, bu ihlâs sahiplerini bekleyen tehlikelerin sırrı sana çözülür... 
Önünde çözülür; seyredersin... 





Aşkı bul, şevk ehli ol... İhlâsı bul... Bunları bulduğun zaman: 
- "Allah'ın, sinesini İslâm'a açtığı kimseyi mi soruyorsun... O, Rabbinden gelen 
nurla yoluna devam eder..." (39/22) 


Âyet-i kerimesinde belirtilen ihsan kucağı sana da açılır... Zikri geçen âyet-i 
kerimenin nuru yolunu aydınlatır... 
Sen aşkı ve şevki bulmaya bak... Bunları bulduktan sonra, sana ne ihsanlar gelir; 


ne ihsanlar: Rabbimiz kerem sahibidir; sineni açar ve: 
- "Bana dua ediniz; duanızı lehinize olacak bir şekilde kabul ederim..." (40/60) 





yükselir... Dünyanın 
Hakikati artık anlamış ve bilmiş olursun... Böyle olduktan sonra, anladığını ve 
bildiğini başkalarına da anlatman gerekli olur. Bir nevi irşat makamına geçersin... 
O zaman sana: 

- ".Söyle..." (4/77) 

Denir 





. Söyle yalan mı... Bu emir karşısında titremeye başlarsın... Fakat tehdit 







olmadığını anlar; sakinleşirsin... Ancak kendinde pek konuşacak takat bulamaz bir 
halde iken: 

- "Dünyanın metal azdır..." (4/77) 

Fermanı imdadına yetişir... Zaten kalbinden silinen fani şeyler, biraz daha silinir... 
İyice, kökü kazınır... 

Artık bu fani şeylerin değil 





pan 





Cümle-i celilesi ile gönlünü açar... Böylece, fani şeyleri kalbinden attıktan sonra, 
oraya neyin dolacağını anlamış olursun... 

Bu iş lafla olmaz ki, bu da ayrı bir hakikattir. Elbette, kalbiden dünyanın gidip, 
Hâlin de ancak zahirde alâmetleri vardır. 

İşte sen de bu alâmetleri araştırırken: 

- "Bu, ittika sahiplerine olacaktır..." (4/77) 

Cümlesi bir kurtarıcı gibi karşına çıkar... Kendi kendine: 

- Demek ki, dünya metaını az gören, âhreti ondan üstün ve hayırlı bulan zatlar, 
ittika sahibi olan zatlarmış... 

Dersin... İşin hakikatini anlamış olursun artık... Dünya sevgisini, ebedi kalbinden 
atar; yerine âhret sevgisini koyarsın... Bu sevgiyi muhafaza için de; ittikayı kalp 
kapına bekçi yaparsın. Sonra: 

- Allahım, beni ittikadan ayırma... Dünya hırsı kalbime girmesin... 


Diyerekten de yalvarırsın... Ve her daima ittika halini gözetmeye başlarsın... İttika 





halinin devamını gördükçe, duanın da kabul olduğunu anlarsın... Ve... Sevinirsin... 
Ve... bilirsin ki, yapılan dualara mutlaka icabet olur... Ne var ki, herkese bilinen 
yoldan icabet olmaz... Ancak; içini temizleyenler, özünü Hakka yakın edenler 
duanın ne şekilde ve ne zaman kabul olduğunu anlar... Misâl olaraktan da kendi 
halini ele alabilirsin... 

Artık sana bir başka rüzgârlar esmeye başlar. Ne yandan bilir misin: 

- "Biz ona şahdamarından daha yakınız..." (50/16) 

Canibinden... Bu rüzgârın estiğini duyan kalp ağacının dalları oynamaya başlar,.. 
O rüzgârlar estikçe, yapraklan birbirine değer ve tatlı tatlı nağmeli sesler çıkarır... 
Belki de o yaprakları yavaş, ahenkli bir şekilde dökülmeye başlar ki; o zaman, 
senin için bir sonbahar havası esiyor demektir. 

Bu hal âleminde, artık ilkbaharla karışık bir güz başlamış demektir. Orası; yazı 
güzüne, güzü yazına karışık bir âlemdir... Çok hizmetli işlerin olduğu bir 
bahçedir... Sakın onlara dalıp yolundan olma... Hiç biriyle ilgilenme: 

- "Allah, de; öteyi bırak..." (6/91) 

Sen böyle diyebildiğin an, rüzgârlar sert esmeye başlar ve seni fani eşyadan 





soyar... Ağyardan ayırır... 

Orası bir başka âlemdir... Ve orada: 

- "Allah'tan başka bir ilâh çağırmaya kalkma!..." (28/88) 

Emrinden başka bir emrin gereği yapılamaz... 

Orası ne daimi bir ilkbahardır; ne de sonbahar. Orası; an bean tecellilerle değişen 


bir havaya sahiptir... Herkes kabiliyetine göre bir hava teneffüs eder; kim 





bulursan, daima bir ilkbahar havası teneffüs edersin... 

Sakın; bu havayı herkesin teneffüs edeceğini sanmayasın... O hava, yalnız: 

- "Onlara, taa ezelden katımızda iyilikler yazılmıştır..." (21/101) 

Cümlesinin tefsirinde kimlikleri gizli zatlara mahsustur... Bu âyet-i kerime, aynı 
zamanda kendini bilenlere bir müjdedir... 

Sakın; kendi kendine, benim de istidadım var mı yok mu diye üzülme... Lüzumsuz 
ve faydasız yollar aramaya kalkma... Hemen kendini ölçüye vur; 

Hak yolunda devamlıysan istidadın var demektir... Şayet istidadın yoksa, aramak 
da aklına gelmez; sormak da... 

O istidada sahip olduğunu anladıktan sonra, beklemeyi öğren... O beklediğin 
âlemde, ilâhi ve kutsi bir rahmet yağmuruna tutulursan, sakın; usanıp kaçmayasın. 
Islansan da, çevren göl de olsa kaçma... Dur ve bekle... Çünkü o; dilediği zaman: 
- "Kimi arzu ediyorsa onu zatına seçer..." (42/13) 


Şunu da aklında tut ki, seçmeden evvel dener. Bilesin ki, orada bekleyişin, bir 
deneme içindir... Başarı kazandığın takdirde, ilâhi kudret bir bulut seklinde seni 
kaplar; ötelere... çok ötelere... ötelerin de ötesine çeker götürür... 





ğun âlemin güzelliğini... İlkbahar... Feyiz buludan... 
Ve nihayet fazilet yağmuru... Bunların hepsi senin özünde olmakta ve senin için 
olmaktadır... Nerede cereyan ediyor bu işler, biliyor musun?... 

-Kalbinde... 

Dersek hiç şaşırma... Çünkü sen, yalnız kalbinden ibaretsin... Sakın kalp denince, 
maddi hayatın devamına sebep olan, sinendeki o et parçasını hemen aklına 
getirme... Bizim anlatmak istediğimiz kalp, bir başka kalptir... Yeri gelince onu da 
uzun uzun anlatacağız... Asıl bizim anlattığımız kalp, sana: 

-İnsan... 

Dedirten kalptir... Ve sana: 

-Âdem... Dedirten kalptir... 

O kalbin sahası geniştir... Arazisi, yani toprağı mümbittir... 

Feyiz bulutlarından fazilet yağmuru alan, o kalp, sana ilim yemişi verir... Yani, 
ledünni ilim. Hızır Nebinin ilminden... Hak Teâlâ, Onu anlatırken: 

- "Biz ona katımızdan ilim öğrettik..." (18/65) Buyurulur... 

Artık haller halini buldun... Ağaçların yeşillenmeye ve dal budak salmaya başlar... 


Sen o kimselerdensin ki; onlar hakkında Allah-ü Teâlâ'nın: 

- "Muhakkak Allah'ın rahmeti, dış âleme Muhsinlerden gelir..." (7/56) 

Âyetiyle anlattığı Muhsinler safındasın... 

Bu halleri yaşadıktan sonra, kendini bir sır âleminde bil... Oranın uçsuz, bucaksız 
vadileri ve akar ırmakları var... Vuslat pınarları orada çok tatlı akar... Bu âlemde 
olduğun için nasıl olsa her zaman içerim, diye bir düşünceye kapılma... Çünkü 
oradan: 

- "Öyle bir göze ki... Yakınlığı kazananlar, yani Mukarrebun olanlar içer..." (83/28) 
Başkaları içemez... Sen de içmek diliyorsan, Mukarrebun zümresinden olmaya 
bak... 

Anlatılan halleri elde etmek için; biraz gözyaşı akıtmak icap eder... Yalvarmak, 


yakarmak gerekir... Hatalar, için istiğfar etmek ise, baş şarttır; bilmek gerekir... 





- "Allah'ın fazlıdır; dilediğine ihsan eyler..." (5/54) 


- Ben hak kazandım; verilmemesi zulümdür. Gibi yersiz bir lâf etmeye kalkanlar, 





hava alır. Hele bu âleme kadar gelenler... böyle bir şeyi düşündüler mi, derhal 
kapı dışarı edilir! 
Mübarek olsun halleri... Çünkü onlara: 

- "Korkmayınız... Artık mahzun da olmayınız... Size müjdeler olsun... İşte size 
vaad olunduğunuz cennet..." (41/30) 

Duyurulan, ilâhi bir fermandır... 

Artık, geçmiş geçip gitti. Gelecek şimdiki hallerinden daha iyi olacak... Niçin daha 
iyi olmasın ki: 

- "Allah onlardan razı; onlar da Allah'tan razı ve memnun..." (5/119) 

Beraetin 





- “Yiyiniz, içiniz... Hem de rahat... rahat... Bunlar amellerinize karşı mükâğfattır..." 
(52/19) 

Bu nimetler daha bu âlemde iken kazanılır... Allah'a yalvaralım; bize de nasip 
eylesin... 

Allahım, bize de nasip eyle. Âmin!... 


ÜÇÜNCÜ MEKTUP 
Ey Aziz, 





Geleceği yakındır o günün... İzzetini korumak bir bakıma sana bağlı... Hatalarını 


hatırla, düşün ve tedbirli ol... Hazırlığını şimdiden yap... Burayı bırakıp öte âleme 








nce, fayda temin edeceğin kimseleri düşünüp kendini yersiz teselliyle 





avutma... Çünkü orada: 

- "O günkü dehşet içinde; kişi karısından, anasından, babasından ve 
çocuklarından kaçar." (80/34) 

Âyet-i kerimesinin verdiği hüküm geçer... Herkes kendi derdine düşer... 


- Hani sen bize, dünyada iken sahip olurdun... Korurdun... Burada da yardım 


saklanmak ister... Kimi elini yüzüne kapatır. Kimi de kaçar... Kaçacak yer de 





Sen insanı, orada kaçmakla kurtulur mu sanırsın? Hayır kurtulamaz... Hesap 


verecek... Nakirden kıtmire kadar... İpek telinden urganına kadar... İnceden 





inceye hesap verecek... Gizlisi ve aşikâresi sorulacak... 
ne muazzam hesap günüdür... Düşün o günü... Hattâ o günün dehşetinden 


titre... Çünkü, Allah-ü Teâlâ o günkü hesabı şöyle anlatır: 


- "İster içinizde gizlediğiniz olsun; isterse açığa vurduğunuz... Allah hepsiyle sizi 
hesaba çekecek..." (2/284) 

Bu âyet-i kerimedeki derin mânâyı anlamaya çalış... 

Bu hesaptan ancak, burada imtihanını iyi verenler kurtulacak... İnsanlığına yaraşır 
bir şekilde hayatını idame ettirenler kurtuluş fermanı alacak. Onun için sen, boş 
şeylerle meşgul olma... Öz varlığını koruyacak yollardan yürü... 

- "Şunlar var ya, hayvanlar gibidir..." (7/179) 

Âyet-i kelimesiyle anlatılan zümreye dahil olmayasın; sakın... Bunların avunduğu 
geçici zevklere dalmaktan kendini koru... Geçici, behimi hislerini tatmin için özünü 
kirletme... İnsanlığını yitirme... 

Allah-ü Teâlâ'yi daima kendine yakın bil... Daima onun yüce varlığına kendini 
yakın bilmeye bak... Ve... murakabe halini hiç elden bırakma... Huzura var ve 
başını onun kuvveti ve kudreti önünde eğ... Düşün ki, Allah-ü Teâlâ: 

- "Beni anınız ki, ben de sizi anayım..." (2/152) 


ederler..." (75/22) 

Şeklinde anlattığı kimselerden olasın... 

çekmeye bak... Ve onun kiymetini bil... Her türlü fenalıktan onu esirge... Çünkü 
onun hakkında şöyle bir kudsi hadis vardır: 

- "Ben ne yere, ne de göğe sığdım; ama, mümin kulumun kalbi beni aldı..." 

Sen böyle bir kalbe sahip olursan, daha ne istersin... Ve böyle bir kalbe sahip 
olmak için ne yapsan azdır... Hem de, hiç gibi biraz... 

Bu hali bulduktan sonra ereceğin nimetlerin sayısı yoktur... Onlara sayı yetmez... 
Rakamlar kâfi gelmez... 

Bu kadar kiymetli şeyler nasıl bedava elde edilir... Elbette bir şeyi elde etmek 
için, o şeyin şanına yakışır bir şekilde gayret sarf etmek gerekir... Bu hakikat 
icabıdır ki; sana, Hakk'ın şanına yakışır bir şekilde kulluk düşer. Hiç olmazsa 
yapmaya çalış... 

Bu âlemde hazırlığını tam yaparsan, öteki âlemde her arzun yerine getirilir... 
Çünkü bu âlem ekim yeridir... Orada biçilecek şeylerin tohumunu burada ekmek 
gerekir... Burada ekmeyen orada bir şey biçemez... Burada ekim işini bitir, 


- "Orada her arzu ettiğiniz verilir... Her arzu ettiğiniz önünüze gelir..." (14/31) 


Müjdesini al... Bu müjdeyi burada alan kullar çok... Sen de onlardan biri olmaya 
bak... 

Kalbin de kendine göre kulağı var... Ama, onunla duyup işitmek, bu âlemin maddi 
ve fani şeyleri değildir... O, ötelerden gelen, yüce ve ulvi kudretten gelen sesleri 
dinlemeye âşıktır... 


Ona o sesleri duyurmadan bir hayır iş tutacağını sanmayasın... Onun için onda 





arız olan kirleri temizlemeye bak... Onun kirlerini giderdiğin an bil ki, yücelerden 





gelen sesleri duyacaktır... Ve ç 
- "Bana dua ediniz; kabul ederim." (40/60) 


Mealinde buyurudan, ilâhi emir gereğince yalvarmaya başlar... Çünkü onun her 


Jrılara uyacaktır: 


türlü kirini giderdin... Günah pasından temizledin... 

Artık yalvarmaya başlar... Haliyle Hak Teâlâ onun yalvarmasını, yakarmasını 
duyar; boş bırakmaz... 

- "Allah, selâm evine davet eder..." (10/25) 

Emri gereğince zatına davet eder... 

Bir gaflet uykusundasın... Hem de tamamen.. Gafletin, dünya yüzünden mi oldu... 
O halde dinle... Bak Hak Teâlâ anlatıyor: 

- "Dünya hayati; ancak bir oyundan ve oyalanmadan ibarettir..." (47/36) 

Bu âyet-i kerime, dünyanın ne olduğunu anlatırken; sen hâlâ ona dalıp 


gitmektesin... Ve ona sıkı sıkıya sarılmaktasın... Kendine göre mazursun; çünkü 
Niçin böylesin?... Allah seni burası için mi yarattı?... Yoksa öbür âlem için mi 
yaratıldın?... 

Şunu kafi bil 
nazarında hiçtir... 


Buranın sıkıntısı ve meşakkati çoktur. Böyle sıkıntılı ve meşakkatli âlemi 
neylersin?... Öteleri iste... Yüceleri arzula... 
Adımlarını atarken, Hak katında yüceleri arzu ederek at... Oradaki yüksek 






..." (56/10) 
"İşte onlar; serapa nimetlerle dolu Nâim Cennet'inde yerleşmiş ve Hak yakınlığını 
bulmuş kimselerdir..." (56/11) 





İçten gayretini tahrik et. Himmetini tembel alıştırma... Yola getirmemekte direnirse 


onu kamçıla... İlâhi emirlerin kırbacıyla onu döv... Belki bu sayede kurtulursun... 


Ve yoluna ilâhi lütuflar çıkar... Düşün ki, Cenâb-ı Hak, yolunda olan kulunu tutsa, 
kat kat lütuf, ihsan yağdırır... 

Sen de O'nun yoluna girersen, sonra devam edersen, mutlaka sana da Hakk'ın 
ihsanı gelir... Âhrette elde edeceğin nimetlerin müjdesini daha burada iken 


alırsın... Çünkü Allah-ü Teâlâ: 
- "Kullarına lütfedendir..." (42/19) Bu sebeple: 
- "Onlara dünya hayatında iken müjdeler gelir..." (10/64) 





Sana düşen emirlerin gereğini yerine getirmektir... Hiç olmazsa, böyle bir niyeti 
kalpte beslemek ve istikbâl için geliştirmektir... 


İlâhi emirleri eda etmeye, omuzlarına yüklenen vazifeleri tamamen yerine 
getirmeye niyetlen ve kendini o yola koy... Muvaffak olman için de Allah'a 
yalvarmaya başla... 

İlk fırsatta kalp düşmanına karşı bir savaş aç... Sakın bu yolda nefsinden emir 
alma... Zaten, savaşacağın şeylerden biri de nefistir... O da kalbin en büyük 
düşmanı olduğuna göre, ondan ne gibi bir emir alabilirsin ki... 

Ona karşı harp açtıktan sonra, elin tetikte olsun... Ondan hiç emin olma. Zayıf 
anını yakaladığı dakikada, boynunu sıkar... Silâhını çevirdiği an, seni kalbinden, 


Seni mahvedecek kalp düşmanlarından biri de şeytandır: 
- "Muhakkak şeytan, insan için açıktan bir düşmandır..." (12/5) 






Buyrulurken, elbette o şeytanın düşmanlığını kabul etmen gerekir... Onun hilesi 


çoktur. Onunla baş edilmesi de hayli ür: Ama sakın azmin kırılmasın... 

Hiç korkma, Allah-ü Teâlâ bir şeyin zararını haber verdikten sonra, ondan kurtuluş 
yollarını da haber verir... Çünkü o, hem alim; hem de kullarına şefkatlidir. İlmi ve 
şefkati olan Rabbimizin gücü ve kuvveti de vardır... Sen O'nun yolunda olursan; 
nasıl sana, savaşacağın düşman için başarı yollarını öğretmez... Sen ki, en şerefli 
mahlüksun; nasıl emrine asker vermez... Onun askeri mi yok dersin?... Halbuki: 

- "Yerin ve semaların askerleri onun emrindedir..." (48/4) 

Durum bu olunca, şeytandan nasıl korkarsın? Onunla savaşmaktan niçin 
kaçarsın?... 

Şu andan itibaren, sana düşen vazife, Hakk'a sığınmak... Ve... O'ndan gelecek 
yardıma hak kazanmaktır... O'nun yardımı sana geldikten sonra, şeytanın sana 
zararı dokunmaz... Sonra, nefsin tuzağına düşmekten kurtulursun... Sakın nefsin 
şerrini de az bilme... O da şeytan gibi, daima sana kötü yollan gösterir. Bunu da 
şu âyet-i kerime bize haber vermektedir: 





- "Muhakkak nefis, bütün gücüyle köti 
Şeytanın ve nefsin durumlarını tespit eder, ona göre onlara karşı durursan 


jü emreder ve benimsetmeye çalışır..." 


Âhireti düşün... Maddi hazlarla meşgul olma. Hiçbir şey yapamazsan günün belli 
bir zamanını, Allah'ın zikrine tahsis et... Böyle yapmak suretiyle, kalp gözünü 
açmaya bak... Böyle yap ve nelere ermiş olduğunu anla... 

Kalbinde sırların letaifi, rakamlar halinde, zuhur etmeye başlar... Kendini ittika 
sahibi kıl ki, ermişlerin erdiğine sen de eresin... Düşün ki, Allah-ü Teâlâ: 

- "Allah'a karşı ittika sahibi olunuz ki, Allah size bilmediğinizi öğrete..." (2/282) 
Âyetiyle seni müjdeliyor... Ve takva sahibi olduktan sonra nelere ereceğini de 
sana anlatıyor... 

Başta asli vatanını hatırlarsın... Ruhun, ezelde uçup gezdiği yerler göz önüne 
gelir; öbür âlemi sevmeye başlarsın... Bu âlemin ötesindeki varlık âlemini 
anlarsın... Yapacağın her ibadeti zevkle, şevkle yapmaya başlarsın; çünkü gerçeği 
sezdin... 

- "Rabbin yoluna itirazsız gir..." (16/69) 

Âyetindeki gizli sır sana çözülür... Bu sır, içinde çözüldükten sonra, sana iki kanat 
verilir; o kanadın biri aşk, öbürü de şevk olur... ruhun onlarla uçar... 

Ruhun uçup gezdiği o yerlerden üns meyveleri sana gelir... O üns meyvelerini 
tattıktan sonra, bu âlemin hiçliğini anlarsın... Ve: 

- "Her meyveden ye..." (16/69) 50 

Emrini alır, hür olursun... Artık bundan sonra; sana ne korku, ne de hüzün... 





ırtık. ı halini senden başkası bilemez... 
İçinde yaşadığın âlemi yalnız sen bilirsin... Her halin açıktır; ama anlayan olmaz... 
Bu duruma sen de şaşarsın. İçinden: 

- "Allahım, sen geceyi gündüze katarsın..." (3/27) 

Demeye başlarsın... Sır aynanda, çeşitli tecelli nurları parıldamaya başlar... Bu 
tecelli nurları sayesinde, az önce hayretler içinde kalıp söylediğin cümledeki 
sırlan çözersin... 

Kalp bahçene rahmet yağmurları yağmaya başlar. Çünkü orası; Hak Teâlâ'nın her 
türlü rahmet tecellisine nail olmaya hak kazanmıştır... Ve Allah-ü Teâlâ'nın 
meâlen arz edeceğimiz şu âyet-i kerimedeki şeref madalyasını kazanmıştır: 

- "Biz semâdan mübarek su indirdik. Onunla bahçelerin çeşitli bitkilerini meydana 
getirdik... Ve harman edilen cinsten hububat bitirdik..." (50/9) 

Böyle bir rahmete eren kalp bahçeleri n'olur bilir misin?... Bilmem ki, onu 
anlatabilmek için, zahirde verilecek bir misâl bulunur mu?... Olsa olsa bir İrem 


Bağları olur... Ama o da, bu ilâhi güzellik karşısında hiç kalır... İrem Bağları da 
ne?... 

Kalp bahçen ancak bu hali aldıktan sonradır ki: 

- "Biz o rahmet suyuyla ölü bir beldeyi dirilttik..." (50/11) 

Cümlesinin nelere işaret ettiğini çözersin... 

- "Bugün senin için perdeler aralandı... Biz açtık. Gözlerin de keskin görür..." 
(50/22) 

Cümlesi sana gelmiştir. Kalbinde zulmet kalmadı. Bu sebeple nur âlemini rahatça 
görebilirsin... 


Artık her şey sana ayan beyân... Ne gaflet kalmıştır; ne de cehalet... Hepsi 





başkasına ihtiyaç duymaz olursun... 


Orada halinden emin olan yoktur... Bir yandan bakarsın ki, vuslat olmuş... 
Demeye getirirsin... Ama hemen karşına: 
- "Allah'ın mekrinden emin mi oldular?..." (7/99) 


Emri çıkar... Susarsın... Seni bir heybet hali sarar... Bir ara ümidin kırılır gibi olur. 






dururken ağzından, ken 
- Bana bir çare Allahım... 

Cümlesi dökülür... Ve o anda kalbine şu ilâhi hitap gelir: 

- "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz." (12/87) 

Bu emir, sonra lâtif bir rüzgâr gibi çevrende esmeye başlar... O estikçe seni bir 
şevk sarar... Kendini Hakk'ın güzellik ve yücelik bahçesinde bulursun... Oranın 
güzelliğine hayran olur, bülbül gibi firâkli firâkli ötmeye başlarsın... İlâhi nağmeler 
terennüm ederek, bir gül dalından öbürüne konarsın... 





Ve... sana öte âlemlerden bir ilâhi koku gelecek... Etrafına bakınacak; acaba bu 

nereden geldi? diyeceksin... Bazen dilin kayacak; tıpkı Yakup Peygamber gibi: 
"İhtiyarlığıma hamledip, bunadığımı demezseniz, Yusuf'umun kokusunu 

alıyorum..." (12/94) 

Dersin... Ah bir içinde saklayabilsen... Ama nasıl saklayabilirsin ki... Sonra elinde 


Sözünde haklısın. Gerçekten aldığın koku, ötelerden sana bir müjdeci gibi 
gelmektedir... Fakat büyük bir ihtimalle çevresindekiler: 

sın..." (12/95) 

Diyecekler... Çünkü aynı sözleri çok söyledin. Onlar sadece dinledi... Hiçbir tad 





- "Sen hâlâ eski şaşkınlığını 


alamadıkları için, seni ayıpladılar... 





Sen hiç üzülme... Zaten üzülmen de mümkün değil... Çünkü hakikaten bulacağını 
bulmuş sayılırsın... Eğer nasipleri varsa, gün gelecek; hakikati onlar da 
anlayacak... 

Cümlesindeki hakikati elbet istidatları varsa anlayacaklar. .. O zaman onlar sana 
yalvaracaklar ve şöyle diyecekler: 

- "Biz hata ettik... S 
Çevrendeki şaşkınların sözüne aldırış etme... Onlar mutlaka önünde baş 





özümüzde yanıldık... Bizim için Allah'tan bağış dile..." (12/91) 


eğecektir. Yeter ki, sen, özüne ilâhi varlıktan bir kırıntı olsun, yerleştirmesini 
bilesin... İşte o zaman elbette sana şöyle diyecekler: 

- "Allah'a kasem ederiz ki, Allah, seni bizden üstün kıldı..."(12/91) 

rahmet denizine daldıktan sonra elde ettiğin herşey; teker teker, birer 
hazinedir... Anlattıklarımız, o daldığın denizin bir damlası dahi sayılmaz... 

Rüya tâbiri ilmi dahil, bütün bilgilerin hazine anahtarı sana teslim edilir... O 
zaman kim ne derse desin, sen kendini bilirsin... Artık haline âşinâsın... Beka 
makamına erdiğin için, halinden memnun insanların tavrını takınırsın... Artık başka 
isteyeceğin bir şey de olmadığı için şu duayı yapmaya başlarsın: 

- "Rabbim, bana mülk verdin... Bana rüyaların tabirini de bellettin... Yerin ve 
semaların yaratıcısı sensin... Dünya ve âhirette benim de sahibim sensin... Beni 
Müslüman olarak öldür... Ve beni salihlere kat..."(12/101) 

Cenâb-ı Hak cümlemize işin sözünü değil, halini nasip eylesin... Çünkü bu yolda 
söz değil hal ararlar... Çünkü bu yolda nice yolcular, işi sözle bitirmek istediği için 
helak oldular... Allah korusun. Âmin!... 


DÖRDÜNCÜ MEKTUP 
Ey Aziz, 
Bu dünya hayatı, aldatıcı ve kandına bir seraptan ibarettir. Buna kanmak ve 





aldanmak saadet alâmeti 





i sayılır mı?.. Ebette sayılmaz... Cenâb-ı Hak, bizi 
ayıktırmak ve bu durumu anlatmak için söyle buyurdu: 





- "Siz, âhret hayatından geçip dünya hayatına razı mı oldunuz?..." (9/38) 
Bu ilâhi kelâmın anlatmak istediği mânâyı anlamak için, hiç kalp kulağını açmadın 


mı?... Neden açmazsın ki?... Açmayı düşünmüyor musun?... 


Sonra bu âleme dalıp giderken ve kalbine, Hak kelâmına karşı perde gererken, şu 
ilâhi kelâmın tehdidi seni hiç mi korkutmuyor?... Dinle, ne buyuruluyor; anlamaya 
çalış: 

- "Bu dünyada âmâ olan, âhirette dahi âmâ olur..." (17/72) 

Kalp gözünü aç... Hak Teâlâ'nın bizi ayıktırmak için, gönderdiği âyet-i kerimelerin 
ışığı altında yolunu bulmaya bak... 

- "İnsanların hesap verme zamanı yaklaştı; halbuki onlar gaflette..." (21/1) 

Bu âyet-i kerimedeki sert tehdit seni sarsmıyor mu?... Neden anlattığı mânâyı 
anlamaya yanaşmaz oluyorsun... 

Burası bir ekim yeridir. Burada ekilen, orada; yani öbür âlemde biçilecek, dünyada 
olduğu gibi, önce ekim işi; biçilmesi sonraya... Âhiret işin için bundan örnek al... 
Allah saklasın; sonra öbür âlemde herkes sevap devşirirken, sen eli boşlardan 
olursun... Sanırım ki, şu âyet-i kerime sana bu mevzuda bir şeyler anlatmak için 
yeter: 

- "Âhret ekimini isteyenin ekim işine bereket veririz... Artırırız... Dünya ekimini 
isteyene de veririz; ama âhrette bir şey beklemesin... Orada artık nasibi 
yoktur..."(42/10) 

Bu âyet-i kerimenin ihtarı sana bir şey hatırlatmıyor mu?... 

Düşün ki, buradan öbür âleme göndereceğin bir iyilik için, on kattan yedi yüz kata 
kadar sevap alacaksın... 

Düşün ve ayık... İyi düşünmesini bilirsen, şu âyet-i kerime seni ayıktırmaya 
yeter... Bak ne buyruluyor: 

- "O ki azdı; dünya hayatını tercih etti... Şüphesiz böylesinin yeri cehennem 
oldu..." (79/38) 

-İstemem... 

Diyeceksin... Bu deyişine karşılık sana: 

- O halde ne bu gaflet?... 

Diye çıkışılacağından neden korkmuyorsun?... 

Bu gaflet deryasında ne zamana kadar yüzeceksin?... Ve şaşkın şaşkın 
kalacaksın... 





Bu yüzücülük sana uğur getirmez... Hemen kendine gel ve: 

- "Allah'a tevbe ediniz..." (24/31) 

Emrinin mabedine çekil... Yaptıklarına nadim ol... O makamda huzurunu bul; daha 
sonra da: 

- "Rabbınıza ibadet ediniz..." (29/54) 


Cümlesindeki derin mânânın anlattığı cihete doğru yönel... Bundan sonra da, 
doğruluk dilini kullan ve şu duayı yap: 

- Artık ben yüzümü, yerin ve semaların yaratıcısına çevirdim... Müşriklerden 
değilim... Pak ve temiz olarak ona dönüyorum..." (6/79) 

Belki bu sayede sana, bütün güzellikleri özünde toplayan sırlar âleminin kapısı 
açılır... Oraya daldıktan sonra anlarsın ki o sırlar: 


- "Allah, Gafur ve Rahim..." (73/20) Cümle-i celilesiyle karşılaşırsın... 

Tevbe et... Hakk'a dön... Sonra da duanı oku. İşte o zaman sırlar kapısının sana 
açıldığını görürsün... Ve çeşitli müjdeler almaya başlarsın... 

Bundan sonra yapacağın ibadetlerde yardım almaya başlarsın... Ve onun 
sevgisine kavuşursun... Düşün ki O: 

- "Allah, tevbe edenleri sever... Pak ve temiz olanları dahi sever..." (2/222) 


Buyurmuştur... Bu haline uygun müjdeyi aldıktan sonra: 





de, onun aziz kıldığı kimselerden biri olduğunu sezersin... Hamd eder ve o halden 
ayırmaması için, ona yalvarırsın. 

- "Önce Rabbimiz Allah, dediler... Sonra istikamet sahibi oldular... Artık onlara ne 
korku vardır; ne de hüzün..."(41/30) 

Mealini taşıyan âyet-i kerime ile anlatılmıştır... 

Artık sen de o yüce müjdeyi alan kullardan oldun... Yani bir veli... Yani Allah'ın 





sevgili bir kulu... 
Bulduğun bu halin kiymetini bil... Mübarek olsun... 


BEŞİNCİ MEKTUP 

Ey Aziz, 

Maârif güneşinin doğuşunu bekle... 

O güneş sırlar semâsı canibinden doğacaktır... O güneş doğduktan sonra kalp 
bostanları nura gark olacaktır... Bu nurları getiren güneşin esas merkezi: 

- "Yer, Rabbının nuruyla aydınlandı..." (39/69) 

Mealini taşıyan âyetin özlü mânâsıdır... 

Bu aydınlığa kavuşan salikin, elbet gönlü rüşen olacaktır... Ve özünün derinliğinde 
saklı âlemleri seyre dalmak da, onun hakkıdır... 


İşte bu dalış sonundadır ki. cehalet örtüleri, akıllara has basiret gözlerinden 
kalkar... Ama nasıl bilir misin?... Hangi kalp gözüne?... Anlamayı arzular mısın?.. 
Elbette arzularsın; o halde oku: 

- "Bugün, sana arız olan perdeyi açtık..." (50/22) 

Ayet-i kerimesindeki mânâ sürmesi çekilen kalp gözüne... Ne saadet... Ne 
saadet... 

Neleri görmez ve neleri müşahede etmezsin ki... Ve batın gözlerine o ilâhi sürme 
çekilince ne müşahedeler olmaz ki... Yeter ki, o sürme bir defa mânâ gözüne 
çekilsin... 

Ondan sonra, batın anlayışları gözün bir başka şeyler görmeye başlar... Öyle 





nurların parıltısı onları öyle kamaştırır ki, açmakta zorluk çeker... 
Ya fikre gelen hatıralar... Onlar da bir başka acayip işlerdir... Ona da âlemi 





melekütun sırları çözülür... Kuvve-i fikriye, seyrettiği şeylerin, o kadar tesirinde 
kalır ki, düşünemez, edemez olur. 

Belki de oraya bir talep için gelmişti... Ama bilmeden aşk vadisine daldı... Zaten 
bu hale gelen, bilerek neyi yapabilir ki?.. O aşk heyecanına kapılan talep 
vadisindedir, ama bilemez, hayrandır... Kendini orada kaybetmiştir... 

Bu hâl içinde, onu bir başka kuvvet harekete getirir... Ne olduğunu anlamadan, bir 
de bakar ki, Hak yakınlığı vatanında... 

-Nasıl oldu, bu iş... Diye soramaz da... 

- Neredeydim, nereye geldim?... 





De diyemez... 





Şevk hali onu o kadar sarmıştır ki, ne edip ne eylediğini 
anlayamaz... Hattâ, hangi işlere âlet olduğunun bile farkında değildir... 


Olagelen bu haller içinde, onu bir korku sarı 





ayıkır, o baş döndürücü güzellikler için: 

- Ya bunlar elimden alınırsa?... 

Diye düşünebilir... Her zaman sarhoş olmaz ya... Ayıktığı da olur... İşte o ayıktığı 
zamandır ki, Allah'ın mekrinden emin olmamak aklına gelir... Ve mey'üs olur... 
Belki de bir yalnızlık duyar, içi burkulur... 

Ama... Ama onu, o makama kadar çıkaran Hak Teâlâ, nasıl mey'üs eder ki?.. 
Elbette etmez... Onu nasıl gama boğar ki?... Elbette boğmaz. Yalnızlık duygusu 





ha... İşte bunu hiç vermez... Ayıktırdığı bir anda, o kulunun gönlüne şu ilâhi 
hitapların ılık sesini duyurur: 
- "Allah, elbette insanlara fazlını yağdırmaya güçlüdür..." (40/61) 


- "Nerede olursanız, olunuz, O sizinledir.." (54/7) 


Beraberlik ha... Hakk'ın kulu ile beraberliği... O'nun kuvveti, kudreti karşısında, 
kulun ne kıymeti var ki, hava boşluğunda bir zerre... Koca sahrada bir milcik... Bu 
kadar da olamaz... Belki de: 


v 


- O halde, bu beraberlikte kulun değeri ne?... 








Diyeceksiniz... Ama sakın şaşmayın... Ve gerçek olduğunu bilin... Şayet bu 
sorunuza karşılık ağzımdan bir: 

- Hiç... 

Çıkarsa, doğruluğunu derhal kabul edin... 

Kulun bir varlığı olacak ve bir şey yapmaya kalkacak ha... Hem de Hakk'ın kudreti 
karşısında. Hayır, hayır,hepsi silinecek... Kulda varlık vehmi ölecek... Hele: 

- "Allah'tan başka bir ilâh yapmaya kalkmayın!..." (51/51) 

Emrini duyan kul tümden erir... Fenaya varır... Ve; vehmettiği varlığın zerresi bile 
kalmaz. 

- Bunu, kim anlar ve kim bulur?... ON 





vehmederek söylüyorsan, çok yanılıyorsun... Sonra şimdiye kadar anlatılan 
hallerden birşey anlamadığın anlaşılıyor... Yazık... Bu hale göre önce: 

- "Bu işin olması veya olmaması elinde değil..." (3/128) 

daha, bir daha okuyarak anlamaya çalışmalısın... 

Sakın bunu da kendi gayretinle bulacağın vehmine kapılmayasın... Orası bir tevhid 
denizidir... Kim kendi gayretiyle oradan bir şey almaya dalarsa, derhal Hakk'ın 
gayret dalgalan ona çarpar ve azamet bahr-i muhitine atar... 

Şayet, hali böyle olan kul; bu bahri muhitten kurtulmak ister, çırpınmaya kalkar ve 
bütün bunlarla sahile çıkmak dilerse, o zaman hayret ve dehşet girdabına düşer... 
Şayet Hak Teâlâ ona gerçeği anlamayı nasip etmişse, o zaman şöyle yalvarmaya 
başlar: 

- "Rabbım, nefsime zulmettim, beni bağışla.." (28/16) 

İşte bundan sonradır ki, o kula Kttuf yardımı binekleri gelir. 

- "Biz onları, denizde ve karada yüklendik." (17/70) 


Fermanı ile, bütün tehlikelerden kurtarır... Ve: 





Emri gereğince, o kulun da nasibine bir şeyler düşer... Sırlar âlemine ait kapı 
anahtarlan ona tesli 





Bundan sonra, onun için hedef gözükmüştür: 
"Son durak, Rabbınadır..." (3/14) 


Cümlesi, onun için bir işarettir... Bu işareti o artık çok iyi anlar... 





Çünkü ona, mânâları çözme usulü talim edilmiştir... İlhamın ne olduğu, vahyin ne 


mânâ taşıdığı onun bildiği şeydir... Çünkü: 





- "O, kuluna vahyedeceği kadar vahyetti." (53/10) 





Âyet-i kerimesindeki mânâ ona öğretilmiştir. S 


Mealini taşıyan âyet-i kerimesinin özünde saklı işaretleri fethetmeye başlar... 


onra, evet sonra: 








- "O Rabbının yüce âyetlerini gör 
Cenâb-ı Hak cümlemize bu hallere ermeyi nasip eylesin... Âmin!... 


ALTINCI MEKTUP 
Ey Aziz, 

Bir âyet-i kerimede meâlen şöyle buyurulur: 

- "Allah murad ederse, dilediği kimseyi zatına seçer..." (42/13) 

Meâlen arz ettiğimiz bu âyet-i kerimede Hakk'ın cezbe askerlerine işaret 
edilmektedir. Böyle bir cezbe, Hak'tan halka gelmesi beklenen en büyük 
yardımdır... İnayettir... Hazırlığını yapmaya başla; bir gün aniden sana da 





gelebilir... Ona göre şimdiden yapılması gereken her şeyi ikmâl et... O geldikten 
sonra bir şey yapamazsın, yıllar geçer... Hazırlığın yoksa hep kalırsın... 

Hemen peşin bir şeyler beklemen abestir. Önce o inayete hak kazan, asıl seni 
Hakk'a has kılacak odur... O kendi cezbesi içine alır... Ondan sonra gör ki, neler 
olur... 





Kalbin, o zamana kadar makbul saltanatını yıkar, zelil eder... Sözü geçmez hale 


getirir... 

Âyet-i kerimesi ile... Bu âyetin delaletiyle... Ve bu emir gereğincedir ki, azgın 
nefse, riyazet gemini vurur... 

Boş arzulardan doğan azgınlıkları, takva zindanına tıkar ve mücahede zinciri ile 





Hele bir emniyet duygusu varsa, ya bir de bu emniyet duygulan Firavunlaşmıssa; 
üzülme onun da hakkından gelir: Onu da derhal: 
- "Allah'a ve Resül'üne itaat ediniz..." (4/59) Bukağısına vurur... 


İşte böylece, o kötü duygular basıldıktan sonra, sıra edebe gelir... Öyle ya. 
Sadece zindana tıkmak zincirlerle sardıktan sonra, haline terk etmek neye yarar 
Şimdi sıra edep öğretmeye gelmiştir... Burada da bazı yıkmalar ve yakmalar olur; 
ama hepsi edep içindir... Korkma biri elinden alınırsa, yerine daha iyisi verilir... 
Bu bâbta takib edilen düstur ise: 

- "Kim bir kötü iş tutarsa, onunla ceza görecektir..." (4/123) 

okunur... 

O cezbe askerleri bir defa basmaya görsün insanı... O bastıktan sonra, ne âdet 
kalır, ne de resmiyet... Hepsini yıkarlar... Karıştırıcı haller sökülür gider... Tersine 
sesler siner yok olur... Hem de tamamen... 

Çünkü o ülkeye bir padişah girmiştir. Eskileri yakmış, yerine yenileri ve daha 
iyilerini koymuştur. Hangi sultan bir ülkeye girer de, eski âdetleri yıkmaz ki... 
Halkını perişan etmez ki... Ya bir de âdetleri süfli, halkı da sefih olursa... İşte 
bunu anlatmak için, hal sadakat lisanı ile şu âyet-i kerimeyi okur: 

- "Padişahlar bir karreye girince, orayı perişan ederler... Aziz geçinen halkını zelil 
kılarlar..." (27/34) 





sayılmaz." (3/85) 


Kalp, bu gibi şaibelerden temizlenecek... Kalp sahası bu çeşit levsiyattan 
arınacak... Ve bu çeşit hastalıklardan beri olacak... Sonra da, ruhlar âlemi 
bahçesine girecek, ıtirlanacak... Kokulanacak... 

Bü 
uzanır ve parmağıyla işaret eder ve şöyle seslenir: 





- "İşte şunlar var ya; Rabları, onların an duru kalplerine iman yazdı..." (58/22) 

Bu ilâhi hitap canibinden esen lâtife rüzgârları, oraya girer; pak kalplere, gayet 
rahatça kokularını sindirir geçer. . . 

İşte bundan sonradır ki, kalp kandilleri Allah'ın nuruyla yanmaya başlar. 

- "Allah nurunu tamama erdirecektir..." (61/8) 

Cümle-i celilesi gereğince, o kandil yanar... Yanar... Hep yanar... Parıldar... 


O aydınlık daha ziyade nereyi gösterir bilir misiniz?... Anlatayım: 

- "Yer, başka bir yer oldu..." (14/48) 

Âyetiyle belirtilen müşahede âlemini... O kandil bu müşahede âlemini gösterir... 
Orada çakan şimşekleri gösterir: 

Bundan sonra sevk dağlan da kalmaz. 

- "Hepsi, dağılır yok olur..." (25/23) 

Zahirde görülen bir şey mi var?... Boşuna onlara varlık verme... Hepsi 
yürümekte... Ve hiçliğini aramakta... 

- O halde bu görülen dağlar tepeler ne?... 

Diye soracak olursan, o zaman sadakat dili sana şu ilâhi cümleyi yetiştirir: 

Her fani şeyin erimesi ve yok olması icap eder. Ama bugün, ama yarın... Hakk'ın 
mutlak zuhuru için bu zaruri... 

Bunun için aşk israfili süra üflemesi emri çıkar ve: 

-"Süra üflendi..." (18/79) 

Emri gereğince, üfler... O sürdan bir ses çıkar çıkmaz: 


- "Yerde gökte ne varsa hepsi ölür." (39/68) 








- "Onları, bu büyük gürültü mahzun etmez." (21/103) 


Artık bunlar için ne korku kalmıştır... Ne de bir hüzün verici şey... Hak Teâlâ 





meleklerin diliyle yücelere davet eder... Orada sadakat mahalline 
yerle .. Yil 
- "Size bugün müjdeler olsun..." (57/12) 


onları 





1e meleklerin diliyle: 


Müjdesini onlara verir... Nimet cennetlerinin kapısını onlara açar... Ve şu emri 
verir: 


"e 


Size selâm olsun... Pak oldunuz... Ebedi cennete giriniz..." (39/73) 





Onlar, bu nimetlere erdikten sonra, hep bir ağızdan şu duayı yaparlar: 
- "Allah'a hamd olsun... O bize olan vaadini yerine getirdi... Bu arza bizi varis 





kıldı... Orada istediğimiz gibi mekân tutarız... Amel eden kulların aldığı ecir ne 


YEDİNCİ MEKTUP 

Ey Aziz, 

Şu aldatıcı âlemden geç... Bu, aynı zamanda ilâhi bir emirdir... Çünkü Cenâb-ı 
Hak: 


- "Sizi bu dünya hayatı aldatmasın... Aldatıcı sizi, Allah'ı anarak kandırmasın..." 
(31/33) 

Burada aldatıcı şeytandır. O gelir, yaptıracağını yaptırır... Sonrada: 

-Allah kerimdir, istiğfar eyle, bağışlanırsın... 

Gibi sözler eder ve seni kandırır... Sakın onun bu sözüne kanmayasın.. Hem 
istiğfar nasip olacağını nereden biliyorsun?... Tevbe, istiğfar etmeden ölenlerin 
sayısı az mıdır?... 

Huzur ehlinin derecelerini düşün... Onları, Hak Teâlâ: 

- "Yüzlerinde, vasıl oldukları naimin nuru leme-an eder, görürsün..." (83/24) 
Mealine gelen âyetiyle tarif eder. Bunların daldığı nimet âlemi, vuslat âleminin taa 


Yüzlerine bakınca anlarsın, içine bir ferahlık gelir... Özüne nur dolar... ve umulur 
ki, bu sayede, kalbin manevi rayihaları almaya has haliyle, o erenler için 
buyurulan: 

- "Rahatlık, reyhan ve nimetler vardır..." (56/89) 

Âyet-i kerimesinin mânâsını anlarsın... Ve o tadlar, o kokular ve o nimetler sana 
da gelir... 

- "Onlara, üzeri misk mühürlü şarabtan içirilecek..." (83/26) 

Mealini taşıyan âyet-i kerime ile bildirilen şarabdan sen de içersin... 

Bundan sonra keşfin açılır. 

." (10/94) 





- "Rabbından sana geldi.. 





sebeple sana şu emir gelir: 
- "Allah'ın gayrı olan, sana faydası ve zararı olmayacak şeyleri, isteme..." 
(10/106) 

Yani onlardan bir şey umma... Birşey bekleme... Korkma... 

Kalp kulağın da açılır. Ünsiyet ve ülfet destanları gibi yazılan, hikâyeleri, fıkraları 
dinlersin. Çünkü Hak Teâlâ: 

- "Sana kıssaların en güzelini anlatacağız..." (12/3) 

Buyurur... Hattâ anlatır da... İşte onları dinledikten sonra, şahid kim? meşhud 
kim? anlarsın... Buradaki sırrı çözmek sana nasip olur... 

Bundan sonra halin değişir. Bir bakarsın ki, son hadde varan bir aşk ve şevk 
içindesin... Ve yerinde duramaz haldesin... Nağmelerin tadı, seni tesiri altına 
almıştır. Hele şu ilâhi hitabın tadı ile sen mest olu 





rsun, kalkar dönersin bile... 
- "Sözü duyan ve en güzeline uyan kullarımı müjdele..." (39/18) 


Bu hitabın güzelliği sende can mı bırakır ki?... 


Hal böyle iken, fazla aşırı gitmemen de gereklidir... Bu sebeple önceki şenliğin 








karşıtı, bazen da başını eğer hüzün murakabesine dalarsın... 








- "Emrolunduğun gibi dürüst ol, seninle tevbe yolunu tutanlar da öyle..." (11/112) 
Mealini taşıyan âyet-i kerime seni bu hale getirir... 

Artık ilâhi kervanın zincirine takıldın sayılır. Sen de erenlerden biri oldun 
demektir... Bu halini çeşitli hareketlerinden sezersin... 

Bir bakarsın ki: 

- "Toplu olarak ilâhi bağa sanlınız." (3/103) Emri gereğince metin bir bağa 
sarılıyorsun... Bunu yaparken, kendinde bir varlık görmez. 

- "Yardım yalnız Allah katındadır..." (8/10) 

Fermanına sarılırsın... 

Bu arada korkar, titrer ve inlerken kendini: 









- "Allah sizlere şefkatlidir, merhametlid 
Mealinde buyurulan emrin sahilinde bulursun. Bazen da: 

- "Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, amel-i salih işlesin ve Rabbine ibadette 
hiçbir şeyi ortak koşmasın." (18/110) 

Bahçesine girersin, ihlâs elleriyle: 

- "Bütün dereceler amellerine göre verilir." (6/132) 

Cümle-i celilesi nehirlerinden içersin... Ve orada okuyacağın şu cümle ise, sana 
elik eder... 






- "Namazım ve diğer ibadetlerim ve ölümüm, âlemlerin Rabbı olan Allah içindir..." 
(6/162) 

Ve orada ilâhi nimet sofrasına kurulur, yersin... Bu arada sana o ilâhi sofrayı açan 
cümle şudur: 

- "Allah kadar, ahdine vefa gösteren kim olabilir?... O halde, O'nunla yaptığınız 
alışveriş için sevininiz..." (9/111) 

Vuslat yolun açıldı. Varlığın sahibini buldun. İlâhi hazrete erdin... Yolculuğun 
tamam oldu... Birçok ulvi nimetler içindesin... Ama hikmete pek vâkıf olmadığın 
için biraz üzülme yoluna koyulurken imdadına şu ilâhi cümle yetişir: 

- "Ey kullarım, bugün size korku yoktur... Ve mahzun da olmazsınız..." (43/68) 
Cenâb-ı Hak bizleri de bu kullar arasına katsın... Âmin!... 


SEKİZİNCİ MEKTUP 

Ey Aziz, 

Sen bir yolcusun... Yolcu yolunda gerek... Taa, ülfet ve üns sultanının tatlı 
nağmelerini duyuncaya kadar yoluna devam et... 


İşte o tatlı nağmeyi duyuncadır ki: 
- "Ben sizin Rabbınız değil miyim?..." (7/172) 
Kelâ 








mındaki nağmelerinde, ezelde tattığın tadı, hatırlarsın... 

Ve oilâhi hitabı duyunca: 

- Evet, Rabbımızsın, dediler..." (7/172) 

Şeklinde verdikleri cevabın verdiği sekir hallerini de hatırlamaya başlarsın... 

İşte tam o zamandır ki: 

- "Vah, Yusuf'a hasretim..." (12/84) 

ii, tekleye tekleye hüzün bülbülleri ötmeye başlar... Tıpkı bir bağ bozumu 





dönüşü gibi... ve onları hüzün sarar... 
Ya o bağ bozumu dönüşü... O bülbülleri ne kadar terennüm ettirir ve nasıl içli 


nağmeler söyletir bilir misin?... 


dönüş bir inkisar ve gönül kırıklığı dönüşüdür... O hali duyanın: 





- "İki gözüne ağlamaktan beyazlık geldi; ama yine de kendini tutuyordu..." (12/84) 
Ama yine de halini dışa vurmuyordu... 

Sonra... Evet sonra firkat tanburu: 

- "Hüznümü, kederimi Allah'a havale ederim..." (12/86) 

Bestesini; 

- "Ancak sabr-ı cemil..." (12/18) 

Nakaratı ile çalmaya başlar... Ve sırlar seması boşluğunda şevk cezbeleri berk 
vurur... Ve şuleler lemean eder... Aşk şimşekleri çakar... 





- "O şimşeklerin çakışındaki keskinlik, gözleri göremez hale getirir..." (2/20) 








Âyet-i kerimesindeki mânâ, akıl gözlerinin, görme duygusunu söndürecek bir hal 


alis. 


Bundan sonra araziler yeşermeye hi iareği siyzilar. diye sorma... Oku 
anla... Şu âyet-i kerimede belirtilen mânâ arazileri: 
- "Âhiret ekimini isteyenlerin ekimini artırırız..." (42/20) 
Ve o arazilerden: 
- "Allah size çok ganimetler vaad etti..." (48/20) 
Nebatları biter... 
İş o vuslat emrinin nağmesini duya 





bilmekte. Ondan sonra olacaklar kendiliğinden 





olur... Bülbüller öter... Gönül dilleri nağmeler söyler... Cezbe şimşekleri çakar... 
Rahmetler yağar... Ve: 

- "Kim Allah'a tevekkül ederse, O ona yeter..." (65/3) 84 

Bahçesinde ümit reyhanları kokmaya başlar. 


- "Allah emrini yerine getirir..." (65/3) 

Nemaları ile o reyhanlar etrafa yayılır... Hem de eksiksiz... 

- "Sabredenlerin ecri, hesapsız verilir..." (39/10) 

Fermanı ilâhisi gereğince, sabır ağaçlan dallarında yemişler görünmeye başlar... 
Hem de tam ve olgun... 

- "İşte bu bizim insanımızdır, dilersen dağıt... Dağıtmasan da olur. Bunda hesaba 
çekilmek yok..." (38/39) 

Sonra: 

- "Rabbin Gaf ur'dur ve rahmet sahibidir..." (18/58) 





si gönül âlemine şu fermanı duyurur: 
- "Muhakkak bu bizim rızkımızdır... Ona bitiş tükenme yoktur..." (38/54) 


Cenâb-ı Hak bizlere de bitip tükenmesi olmayaişi, nimetinden ihsan eylesin... 





Âmin!... 


DOKUZUNCU MEKTUP 
Ey Aziz, 
Şehvet çağmalarına arka çevir... Geç... Boş arzulara tabi olma... Çünkü Hak Teâlâ 





onun için şöyle buyurdu: 


na 


Sonra seni o, Allah yolundan alır..." (38/26) 








şöyle buyuruldu: 

- "Yazıklar olsun, o Allah'ı anmayan kalbi karalara..." (39/22) 
- "Allah" 

(42/47) 








kulağına duyur: 





- "Iman edenler için; Allah'ın zikrine dalıp kalplerinin Huşua Varacağı zaman 
gelmedi mi?... (57/16) 

- "İnsanlar sanır mı ki, başıboş yaratıldı?..." (75/36) 

Âyet-i kerimesi sana bir tenbih olsun... Ve: 

- "Aldatıcı, Allah adını anıp sizi kandırmasın../ (31/33) 


Ayet-i kerimesinde işaret edilen aldanma uykusundan uyan... 





durmakla bilgisizliğin geçer... Yanılıyorsun... Durma sor... Hem de sana lâzım 





olanların en önemlisini... Ehli huzurun yükseldiği makamlardan haberler sor... 





Sor, sor ki, onları tanıyasın ve: 


- "Onlar, öyle erlerdir ki, ne ticaret, ne alışveriş onları Allah'ı anmaktan 
(9 Huşua Varacağı cümlesini Merhum H.B.ÇANTAY şöyle tefsir eder: 





Saygı ile yumuşaması... 
Mealini taşıyan âyet-i kerime ile tarif edilen kimselerin vasıflarını anlayasın... 





Sen bir başka âlemin yolcususun... O âlemin adı anıldığı yerde buranın ismi hatıra 
gelmez... Orası gayelerin kâbesidir... Yolculuğun yönünü oraya çevir... baş 





ayağınla yürü... Seni oraya vardıracak ayak başında saklıdır. Onu bul, yoluna 
devam et... Oraya varmak için inkıta badiyesinden geçeceksin... Ki, bu inkita: 

- "Tam manâsıyla ona yönel..." (73/8) 

Âyetinde saklı duran derin mânâdır... 

O yolda azığın, tecrid olsun.. Ki, bu tecrid: 

Mealini taşıyan ilâhi cümlenin özünde 





manâsıdır: 
- "İşlerimi Allah'a ısmarladım..." (40/44) 
Sakın bu yola yalnız çıkma... Sonra yanılırsın, şaşırırsın... Herkesin varacağı kapı 


ayrı olacak ama, yolculukta birlik gerek... Arkadaş lâzım. Bu yolda arkadaşların 
sıddıklar olmalı... Çünkü Allah-ü Teâlâ: 

- "Sadıklarla beraber olunuz..." (9/119) 

Emri ile, onlarla arkadaş olmayı bildirdi... 








Yolcu yolunda gerek.. Bu sebeple, dünya süsünden geç... Çünkü Allah-ü Teâlâ 


dünyayı anlatırken: 

Yeryüzüne süs olan sana da süs olacak değil.. Onda kalır ve zamanı gelince onda 
ölür... Yanılır aldanırsan, sana hasreti kalır... Hesabı kalır... 

Bir âyet-i kerimede şöyle geçer: 

- "Mallarınız ve evlâdınız, ancak size birer fitnedir..." (8/28) 

Yalvar... Dua et... Bu yolda, herkes gibi sen de bir acizsin... 

- "Onlar mı, yoksa, muztar halde olana, yani bunalmışa icabet eden mi?..." (27/62) 
Âyet-i celilesinde belirtilen acizlerden birisin. Sana gereken de o acizler gibi 





yalvarmaktır. Çünkü Cenâb-ı Hak darda kalmışlara mutlaka yardımını yağdırır... 
Yapacağın duayı tarif edelim: 
- "Allahım, bizi sırat-ı müstakime hidayetet..." 1/5) 


Bu duayı okuyarak yoluna devam et... 

Ancak buraya kadar sayılan vazifeleri yaptığın takdirde, ezeli inayetin müjdecisi 
sana döner ve: 

- "Ayık olunuz, Allah'ın evliyasına korku yoktur... Onlar mahzun olmazlar..." 
(10/62) 

Mealini taşıyan ilâhi fermanını okur... Sonra sana: 

- "Rahim, Rab'dan selâm..." (36/58) Mealini taşıyan mutlu müjdesini de getirir... 


Sonra o yardım eli seni alır: 





Sen de onlardan biri olmak istemez misin?.. Elbette istersin... O halde 
söylenenleri yap... 

Sen söylenenleri yapmaya bak... Kulsun, kula çalışmak düşer... Elbette kerim bir 
efendisi olan kul, boş bırakılmaz... Çalışan kulunu O nelere erdirmez ki?... O'nun 





bir şekli de yok ki, bilesin... Ancak onun kokusundan anlayabilirsin... 
Durma çalış... Visal dağının otlan sana kokmaya başlar... Gayb âlemi sakilerinin 





da müşahede ilâhileri söylenir ve şu ilâhi kelâm o mecliste okunur: 
- "Bu size bir mükdğfattır.. Çalışmanız şükranla anılmıştır.." (76/22) 


- "Allah-ü Teâlâ, Musa ile tam bir şekilde konuştu..." (4/164) 

Âyet-i kerimesiyle işaret buyurulan kıssayı anlatır... Ve o hikâyedeki; 

- "Rabbı dağa tecelli edince un ufak kıldı." (7/143) 

İlâhi cümlesindeki manâyı anlata anlata bitiremez... 

- "Musa baygın düştü..." (7/143) 

Âyet-i kerimesi ile bildirilen, sarhoşluk hallerini basiret gözleri seyreder ve tadına 
doyulmaz zevki alır... 

Orası bir vuslat âlemidir. Aczi itiraf gerek... İşte basiret gözleri o hikâyedeki, 
müşahede halinin sonucunu görür görmez, aczini itirafa mecbur kalır... 

- "O gün birtakım yüzler, Rablarına bakıcı olarak kalacaklar..." (75/22) 





Ona aczini daha fazla anlatır. Çünkü sadece bakıcı... Ya sonucu... Ya gördüğü.. 
kurtulur: 

- "Gözler onun künhünü idrâk edemez... Ama o, gözleri idrâk eder..." (6/103) 
Cenâb-ı Hak cümlemizi, aczini idrâk edip, varlığını Hakk'a teslim eden kullarından 


eylesin... 


ONUNCU MEKTUP 

Ey Aziz, 

Darda kalmak, biraz sıkışmak şart... Darda kalmayan canı gönülden yalvaramaz; 
çıkış kapısı aramaz... İşte bu gerekçe iledir ki, sana deriz: 

Istırar alnını, aciz ve zillet toprağına değdirmedikten sonra ve göz bulutlarından, 





hasret ve nedamet yağmuru yağdırmadığın müddet, özlediğin manevi hayatın hoş 
nebatı bitmez... 

Daha başka neler olmaz; bir bir aşağıda anlatacağız... 

Reca bahçelerin, murad ve arzularına aşı vermez... Dolayısı ile feyzeyab 
olamazsın... 

Sabır dallarında rıza yapraklan bulamazsın... Ve üns reyhanlarını koklaman kabil 
olmaz... Bu böyle olunca, Hak yakınlığı meyvelerini toplayamazsın... Çünkü meyva 
vermezler... Ki, o yakınlık şu âyet-i kerimenin özlü manâsında saklıdır: 

- "Muhakkak, onun katımızda mutlak bir yakınlığı ve dönüp gelince elde edeceği 
" (38/40) 

eleri ile ötmez... Kalbin kumruları: 


bir güzelliği de vardır. 





Kalp bülbülleri, şevkn 
- "Ben Rabbıma yolcuyum, bana hidayet edecek..." (37/99) 

Âyetindeki, manâ kanatlarını açıp uçamaz... Ve: 

- "İnsanın her arzuladığı olur mu?" (53/24) 

Mealini taşıyan ilâhi cümle kafesinden kurtulamaz... 

- "Onların bir kısmına, fitneye tabi kılmak için verdiğimiz dünya hayatına ait 
süslere sakın göz atma..." (20/131) 

Mealine gelen âyet-i kerimedeki uçsuz bucaksız manâ fezasını uçup geçemez... 

- "Muktedir Melikin katındaki sadakat makamı..." (54/55) 94 

Ayet-i kerimesi ile tarif edilen makam ağacına erişip konamaz... 





- "Onlar için, Rabları katında arzuladıkları şeyler vardır..." (42/22) 
Cümle-i celilesi ile anlatılan meyveleri toplayamazsın... 


- "Allah... Bütün güzellikle dolu lecek yer, O'nun katındadır..." (3/14) 





Mealini taşıyan ilâhi cümlenin nesimi, koku alan kalp duygusuna ulaşamaz... 





Zikredeceğimiz iki âyet-i kerimenin manâ gülü kokusunu, öz varlığın duyamaz... 


- "Onların mükâfatı Rablarının katındadır..." (2/262) 
- "Yaptıkları işlerde, O onların yanındadır..." (6/127) 





Allah bizi aczini idrâk eden kullarından eylesin. 


ONBİRİNCİ MEKTUP 

Ey Aziz, 

Kalpler bir kandil gibidir. Oradan nur parıldaması lâzım... Oradan parıldayacak 
nura; her sabah ortalığı aydınlatan güneş ve ziyası misâl olabilir... 

Kalbinde, o aydınlığı bulmaya bak... 

O aydınlık kalplerde bir tevhid nurunun, sabah müjdeleri gibi çakacağı zamanı 
düşün... Onların doğuracağı burç: 

— "Sabah aydınlığının, artmaya başladığı zamana yemin ederim..." (81/18) 
Âyetindeki manâ ufuklarıdır... 

— "Güneşi, kendisi için çizilen, muayyen bir karargâhta seyreder." (36/38) 

Mealine gelen âyet-i kerimenin eflâk burçlarında, ayne'I-yakin güneşleri, tam istilâ 
makamına oturduğu zamanı an... Ve bu halleri tedarike çalış. 

İşte, o tevhid müjdelerinin zuhur ettiği, ayne'l-yakin güneşinin merkezine konduğu 
zaman; bu beşeri vücudun zulmeti yok olur... Nerede bilir misin?... Öğrenmek 
istiyorsan dinle: 

- "Nurları, önlerinde gider..." (57/12) 


v 


Olan yalnız bu değildir... Daha neler olacağı, aşağ 


- "Geceyi gündüze katar..." (22/61) Mealindeki âyetin manâ sırrı sana zahir olur. 





da sırası ile anlatılmıştır... 


- "Allah, iman edenlerin yândır... Onları, zulmetlerden nura çıkarır..." (2/257) 
Ayet-i kerimesi, bir ezeli inayetin habercisidir. Ama ince bir nikapla örtülüdür... 

O müjdeci geldikten ve o güneş doğduktan sonra, bu nikâb aralanır... 

Sonra, daha başka neler olacağını anlatmaya devam edeceğiz... Dinle... 

Şeytan askerleri ile kalp askerleri birbirine girerler... Onların muharebe meydanı, 


şu âyet-i kerimenin manâ sahasıdır... 


Şeytanın askerleri: 

- "Muhakkak şeytan size açık bir düşmandır..." (7/12) 

Mealine alınan ilâhi kelâmın işareti ile bellidir. Sonra: 

- "Kadın ve oğullara karşı, sevgi, insanlara süslü gösterilmiştir." (3/14) 
Âyet-i kerimesi ile belirtilen zümre de, o şeytana yardımcı askerdir... 
Kalp askerleri daralıp çaresiz düşebilirler ve o zaman: 





muhtemeldir... 


Onların duası; tazarru ve tam bir niyazla şundan başka ne olabilir ki... 
- "Bizi affet... Bizi bağışla... Bize merhamet eyle... Sen bizim mevlâmızsın... Kâfir 
kavme karşı, bize yardımını esirgeme..." (2/286) 

İşte bu yalvarma ve yakarmadan sonradır ki: 

- "Gaybin anahtarları onun katındadır..." (6/59) 

Manâsına alınan gizli nidacı çıkar; onlara şöyle seslenir: 

- "Kendinizi aşağı görmeyiniz.. Mahzun da olmayınız... Halbuki siz üstünsünüz..." 
(3/139) 

Sadece böyle bir nida ile kalınacağını sanmayasın... 

- "Muhakkak, askerlerimiz onlara galebe çalar..." (37/173) 

Manâsındaki âyet-i kerimenin sırlan imdatlarına yetişir... 

Hem de: 

- "Allah'tan yardım ve fetih geldi..." (110/1) 

Bayrağını taşıyarak... Hem de nereden bilir misin?... 

- "Muhakkak biz fethettik..." (48/1) 

Çıkışından... 

İşte bundan sonradır ki, asıl yardım başlar. 

- "Biz muhakkak, Peygamberlerimize ve onunla beraber iman edenlere yardım 








deki manâ kılıçları kınından sıyınr... O kılıçların kını da şu âyet-i 


kerimenin özlü manâsıdır: 





Bu kından çıkan kılıçlan kim durdurabilir ki? Aldıkları emir gereğince, düşmana 
saldırırlar... 

Bundan sonra o düşmanlar için ne beklenir ki?... Hezimetten başka... İşte o da 
olur... Ve: 

Bu hezimetten sonra fetih haberleri ortaya yayılır... 

- "Allah'tan yardım... Yakında fetih..." (61/13) Haberleri etrafa dağılır... Ne kadar 
güzel... 

İşte bundan sonra hal dili canlanır ve şu duayı: 


Pav 


alırsın... Dilediğini zelil eder, dilediğini de aziz kılarsın... Hayır senin elindedir... 





Sen her şeye kadirsin..." (3/26) 


Allahım, kalp düşmanlarımız için bize nusretini esirgeme... Âmin!... 
- "Onlar, Allah'ı unuttu; Allah da onları unuttu..." (9/67) 
Bu korkunç dağın et 





nlesi gereğince âmil (!) olan birtakım, Hak'tan nasibi kesilmiş kimseler vardır... 


u 





jinde oturmuş 
çık; bir başka âleme açıl... 


ONİKİNCİ MEKTUP 
Ey Aziz, 





Ancak senin için en uygunu bu mühlet tahtından çıkmandır. O içinde bulunduğun 
mühlet: 

- "Mal, evlâd, dünya hayatının ziynetidir..." (18/46) 

Manâsını taşıyan âyet-i kerimenin işareti ile tesbit edilmiştir... 

Bu fani şeylere dalma... 

- "Bizi mallarımız alıkoydu..." (48/11) 

Mealini taşıyan ilâhi cümlede belirtilen meşgaleden kaçın... . 

- "Allah'tan yardım talep ediniz..." (7/128) 

Emr-i ilâhisi gereğince, ondan yardım çöğenini al... 


- "Sabikun, sabikun var ya, işte mukarrabun zümresi onlardır..." (56/10) 





Cümle-i celilesindeki manâ topuna vur... 

- "Şunlar var ya, işte onlar Rablarından gelen hidayet üzeredirler... Ve iflah 
olanlar da, işte onlardır..." (2/5) 

Âyet-i kerimesi ile işaret edilen, hidayet ehli kimselere kavuşmak gayen olsun... 
Topunu oraya atmaya bak... Ve hedefin o zümre olmalı... 


. 


Buraya kadar sayılan işleri bitir; bekle... Hem de ümitle bekle... 

(10/2) 

Cümlesi bir müjdedir... Bu müjde postası, bir gün senin de kapını, güler yüzle 
çalabilir. Hangi güler yüzle bilir misin?... 

- "Muhakkak Allah, insanlara çok şefkatli ve merhametlidir..." (2/143) 

Cümlesinin manâ yüzüyle... Ve sana: 

- "Rabbınızdan size kalp basireti ihsan olundu..." (6/104) 





Der; getirdiği fermanı takdim eder. 
Bu fermanı ve ihsanı alan kimse, kâinatın remzine muttali olur... Sen de o sırra 
muttali olduğun zaman: 


- "İşte Rabbın sırat-ı müstakimi..." (6/126) 


Cümlesindeki manâyı anlar; başını yere koyar, o selâm yoluna doğru süratle revan 
olursun... 

- "Onlar için cennetler vardır; altından ırmaklar akar..." (2/25) 

Mealine gelen ilâhi tarifin tenzih makamına doğru ilerlersin... 





n nimete erenleri; yani: 

- "Onlar için Rab'lan katında cennetler, mağfiret ve devamlı rızık vardır..." (8/4) 
Âyet-i kerimesi ile anlatılan zümreyi sorarsan, hemen: 

- "Onlara ki, ezelde, tarafımızdan iyilik verildi..." (2/101) 

Cümlesi imdadına yetişir; selâm evi sahibi ülkelerinden haber verir ve: 

- "Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan..." (5/119) 

Mealini taşıyan manâ penceresini göz önüne açar... 

Haliyle sen de onlardan biri olmak istersin... Kim istemez ki?.. İşte bu isteğin 
belirdiği an, karşına şu ferman çıkar: 





- "Kim Allah ile yaptığı ahde vefa gösterirse; ona büyük bir ecir verir..." (48/10) 


Cenâb-ı Hak cümlemizi o ezeldeki ahdine sadık olan kullardan eylesin... Âmin!... 


ONÜÇÜNCÜ MEKTUP 

Ey Aziz Kardeş, 

Kalpler mücellâ bir aynadır; ancak üzerinde bulunan tozdan perdeyi sıyırmak 
gerekir... Çünkü oraya esrar-ı ilâhi'nin nurları vuracak... 

- "Allah yerin ve semaların nurudur..." (24/35) 

Ayet-i Celilesi lambasından çıkan nur, yukarıda işaret edilen âleme, yani kalp 





bucağında lemean etmeye başladığı zaman; onun tesiriyle kalp kandili yanar... 
Yanan o kalp kandili; 

- "Camdan bir kap içindedir. O da ayrı bir kap içindedir... Sanki bir yıldızdır; inci 
gibi parıldar..." (24/35) 

Sonra o kalbden keşif şimşekleri de çakmaya başlar... O keşif şimşeği: 

- "Ne şarka mensuptur, ne de garba." (24/35) Cümlesindeki manâ bulutlarından 
çıkar... Ve: 

- "O mübarek bir ağaçtan yanar..." (24/35) 

Manâ-i kerimi mucibince taa ötelerden gelir; keşif ağacını aydınlatır... O, o kadar 
asli bir şeffafiyete maliktir ki: 

- "Ona ateş dokunmasa da yanar." (24/35) 

Mealine gelen âyet-i kerime onun safiyetini anlatır... Ve bu âyet-i kerimedeki derin 


Nasıl yanmasın ki, Allah-ü Teâlâ'nın esrar nuru orada lemean ediyor... 


Yeter ki, o esrar-ı ilâhinin nuru oraya vursun... İşte o zaman, sırlar semâsı tümden 
yıldızlarla bezenir... O yıldızların durumu: 

- "Onlar yıldızlarla yollarını bulurlar." (16/160) 

Âyet-i kelimesiyle tespit edilmiştir... O yolu bulduran aslında yıldız değil, nür-u 
ilâhidir... 

- "Biz, dünya semâsını, yıldızların süsü ile bezedik..." (37/6) 

Emri celili ile... 

Mealini taşıyan âyet-i kerime de o ilâhi nur âlemini anlatır... 

Yeter ki, iç âleminde o ilâhi sırların nur kandili parıldaya... Sonrası ya hep birden, 
ya da yavaş yavaş, parça parça, peyder pey gelir... 

O geleceklerin bir kısmı yukarıda anlatıldı... Bir kısmını da aşağıda anlatacağız... 
Oku... Ya da dinle... Ama anlamaya çalış... 

Huzur mehtapları doğar... Huzur... O mehtabın buradaki adı kamerdir... Hangi 
ufuktan bilir misin?.. 

- "Nur üstüne nur..." (24/35) 

Ufkundan... O kamer doğar... Yükselir... Yükselir... Ve: 

- "Kamere biz menziller tayin ettik." (36/39) 

Âyet-i kerimesi ile anlatılan makama kurulur. 





Sonra, gaflet bulutların kalmaz olur... 
- "Gecenin kaplayışına yemin olsun..." (93/1) 
Cümle-i celilesi ile bildirilen gaflet gecelerin açılmaya başlar. Hangi emirle bilir 





misin?.. 
- "Ortalığı, aydınlatan gündüze yemin olsun..." 
Sonra... Sonra... Neler olacak anlatalım: 
- "Onlar seherlerde istiğfar ederler." (3/17) 
Cümlesinde işaret edilen, zikir reyhanları nema nefha açılıp saçılmaya başlar... 
Hüzün, esen nağmeleri ile: 
- "Onlar, ancak gecenin bir kısmında uyurlardı..." (51/17) 
Âyetindeki manâ gereğince, seher bülbülleri şakımaya başlar... 
- "Allah dilediğini nuruna hidayet eder..." (24/35) 
Âyet-i kerimesindeki özlü manâ devletinin sabahı aydınlanmaya başlar... 
Sonra... Maarif güneşleri: 
- "Allah kimi diledi ise, o hidayeti buldu..." (7/178) 
Âyet-i kerimesinin manâ burcundan doğar. 
Ve şu âyet-i kerimedeki manâ esrarı sana zuhur eder: 
"Güneşe lâyık değildir ki, aya kavuşa... Gece de gündüze geçe... Hepsi 
kendilerine has bir felekte yüzerler..." (36/40) 


Ve nihayet asıl önemli mesele önünde çözülür... 

- "Allah insanlara meseller darb eder... "Ve Allah her şeyi bilendir..." (24/35) 
Man: 
hayli güç latayifin perdesi aralanır... Ve sana hakikatlar rünüma olur... 





sındaki darb-ı mesel şekilleri arasından içinden çıkılması ve anlaşılması 
Bu anlatılan hallerin, hemen hepsi, esrar-ı ilâhinin nuru, iç âleme ışık tutmasıyla 
olmaya başlar. Ondan, O'nunla O'nu dileyelim... 


ONDÖRDÜNCÜ MEKTUP 
Ey Aziz, 
İrfan bir başka haslettir. İnsan, saliki olduğu yolda elde edeceği ilk kiymet, 





Orada doğan bir değil, birçok güneş vardır... 


Yolun aydın olması için, o marifet semasındaki güneşlerin doğması lâzım... 

Onun doğması için, halini kemale erdirmen gerek... O kemal ki: 

- "Bugün dininizi ikmal ettim..." (5/3) Âyet-i kerimesi ile tespit edilmiştir. 

İşte anlatılan marifet semalarındaki güneşler, yine anlatılan kemal burcunda 
doğduğu zaman... 

Sonra... 

- "Din olarak, size İslâm'ı seçtim...." (5/3) 








- "Nimetlerimi size tamamladım..." (5/3) 


Âyet-i kerimesi ile belirtilen nimet mertebesi, bir ihlâs ve muhabbet ister... İşte o 





Âyet-i kerimedeki nurların şimşekleri çakmaya ve etrafı aydınlatmaya başlar... 
Yakın gözün açılır... 

"Allah tarafından sinesi İslâm'a açılan mı? İşte o, Rabbından gelen nur 
üzerinedir..." (39/22) 
Mealine gelen âyet-i kerimesi ile işaret edilen halin eserlerini, müşahede etmeye 
başlarsın... Nerede bilir misin?.. 
- "Yemin olsun; Rabbından sana Hak geldi..." 
Mealini taşıyan cümle-i celilesindeki azamet perdesinde... 
Sonra... Evet sonra... Daha başka nelere sahib olacağını anlatalım: 
- "Yerin ve semaların askerleri Allah'ındır." (48/4) 112 


- "Yerde, kâmil bilgi sahibi olanlara nice âyetler vardır... Sonra, nefsiniz de de 
(hücrelerden vücut yapınıza kadar) birçok alâmetler var (ki, hep Allah'ın 
kudretine, ilmine, azametine ve iradesine delâlet ederler). Görmüyor musunuz?" 
(51/20-21) 


Mealine gelen âyet-i kerimedeki, hakaik inceliklerini anlamakla şerefyab olursun... 
- "Her ne yana dönerseniz; veçh-i ilâhi oradadır..." (2/115) 

Âyet-i kelim 
Bu halleri böylece müşahede ettikten sonra, bir başka âleme geçmen gerek... 


piş 


esindeki derin manâ 





remizleri ile ihrama girmiş olursun... 





Ve bulunduğun hal âleminin bir başka tavır alması icab eder... 

İşte bu sebeple, kalp sahanda bir başka rüzgârlar esmeye başlar... Yani feyiz 
rüzgârları... 

İşte o zaman sana: 

- "Rahmetimizi dilediğimize isabet ettiririz..." (12/56) 





Mealini taşıyan, fazilet kaynağı âyet-i kerime gözesinden: 
- "Biz aşılayıcı rüzgârlar gönderdik..." (15/22) 
Manâsındaki fazilet ihsanı zuhura gelir... Hem de: 
- "Allah kullarına lütuf edendir..." (22/19) 
Cümlesi ile belirtilen hibe kaynağından... Ve botun bu olanlar: 
- "Biz güzel amelde bulunanların ecrini zayi etmeyiz..." (18/30) 
Ve bundan sonradır ki: 
- "Allah o kimselerle beraberdir ki; onlar, takva sahibidirler... Ve bunlar öyle 
kimselerdir ki, muhsinler vasfını almışlardır..." (16/128) 
Âyet-i kerimesinin manâ bahçesindeki dallar, şuhud yaprakları salar ve tecelli 
meyveleri verir... Hem de tam ve olgun... 
Yine o bahçelerde: 
- "Bu Allah'ın fazlıdır; dilediğine verir " (57/21) 
Kaynakları kaynamaya başlar... Hem de bir şelâle gibi... Nereden, bilir misin?... 
- "Allah, azim fazilet sahibidir..." (57/21) 





—- Dağların yüceliğinden... 
Artık şelâleler akar da akar... Akar da akar... Nereye bilir misin?... Kalp 


a. 


vadilerinde onlar için acılan yollarına... 


a. 





Belki bir ara o halin elinden alınacağını düşünü 





üzülürsün... Ama sana o hali veren hiç alır mı?... Elbette almaz.. Alınca daha 





iyisini verir... Bu sebeple kalbine buna benzer en ufak bir düşünce geldiği an, 





karşına ilâhi bir müjdeci çıkar ve sana şu haberi verir: 
- "Ey kullarım, bugün size korku yoktur... Mahzun da değilsiniz..." (43/68) 


Hali anlatıldığı gibi olan kullar, boş mu kalır?... Onlar, bir başka âlemin malıdır... 
Burada duruşları belli bir zaman içindir... Onlar, bu âlemden ayrılır ayrılmaz: 

- "Pak, temiz belde... Ve Gafur Rab..." (34/15) 

Âyet-i kerimesi ile işaret edilen diyara varırlar... Onlara karşılayıcı rıdvanlar çıkar: 
- "Rahim Rab'dan selâm..." (35/15) Cümleleri ile onlara, tahiyyat ve selâm 
okurlar... 

-Hoş geldiniz... 

Der, güler yüz gösterirler... Sonra onları alır: 

- "Allah onlardan razı oldu..." (5/119) 

Manâsına gelen ilâhi sofraya oturturlar... 

İşte onlar; sıra sıra sofralarına oturduktan sonradır ki, şu hitab-ı ilâhi tecelli eder: 


- "Orada canlarınız istediği şey, sizin için vardır... Ve her arzunuz sizin için orada 
mevcuttur... 
Bu, rahmetli ve bağışlayıcı zat-ı ilâhiden, size ilk ikramdır..." 


Bu hitab-ı ilâhiden sonradır ki; onlar, bitmez tükenmez bir nimet hazinesine 





daldıklarını tam anlar; memnun, mesrur ve şadü handan olurlar. 
Allah-ü Teâlâ cümlemize nasip eylesin... 


ya... İşte o kalp... Sakın onu, göğsüne yerleşen şu basit et parçası sanmayasın... 
Hakk'ın azametini bir düşün... Hak Teâlâ: 

"Ben ne yere, ne de semalara sığarım... Ancak mü'min kulumun kalbine 
sığarım.." 
Buyurdu... O azamet karşısında bu et parçasının ismi mi geçer?... Hiç cirmi mi 
düşünülür?... 
İşte onu, yani Hak Teâlâ'nın azametini alan kalp Selim kalpdir. Bu, dışta azameti 
görülen hiçbir büyük şeyle tavsif edilemez... Sen osun... O kalpsin... Onu daima 
ara... Onu ara ki, basiret sahibi olasın ve: 
- "Ey basiret sahipleri ibret alınız." (59/2) 
Mealine gelen âyet-i kerimenin manâsını anlayabilesin... 
Sadece dünyayı çeviren idrâk, öteleri sezmek için yeterli değildir. Ona bir başka 
anlayış ve başka bir seziş gerek... 


Perdeleri, engelleri aşan bir kalp gözünü ve idrâki ara ki: 
- "Onlara af akta ve nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz..." (41/53) 
Cümle-i celilesi ile bildirilen âyet, alamet ve işaretleri sezebilesin... 





Sonra, öteleri görecek bir basiret lâzımdır ki: 

"Onu teşbih etmeyen hiçbir şey yoktur... Lâkin siz onların teşbihini 
anlayamazsınız." (17/44) 
Manâsını anlaya... Bu anlayışın adına marifet denir... Bir adı da müşahededir... 
Buna ermek kolay olmaz. Ancak kalbe sadık bir basiret gözü açmak gerek ki, bu 
hikmet müşahede edile... 
Kalp-i Selimi ara... Tam bir anlayışa, idrâke sahib ol ve sadık basireti bul ki: 
- "Kullarım, sana benden sorarlarsa, ben yakınım... Dua edenin duasını; dua ettiği 
zaman, kabul ederim..." (2/186) 
Mealine gelen âyet-i kerimedeki derin manâya giresin... Ve bunu özüne bir davet 
kabul edesin... 
Kalbine basiret gözünü takarsan; sahibi olduğu kalp namına; geçen âyet-i 
kerimenin manâ alemine vasıl kılmaya gelen davetçileri kabul eder... 
Basiretin vazifesi bir değil, birçoktur... Anlayış da öyle... Hele Selim Kalp... O 
hepsinden başka... Zaten Selim Kalp'e sahip olana, diğer iyilikler kendiliğinden 
gelir... 
Gelen iyilikler arasında, gaflet uykusundan uyanmak da var... Sen de onu bul ki: 
- "Onları emel oyaladı... Yakında akıbetlerini öğrenecekler..." (15/3) 


- "Öyle mi sanıyorsunuz ki; sizi ancak boş yere yarattık ve siz bize hiç 
dönmeyeceksiniz..." 23/115) 

- Mealini taşıyan sert cümlenin sert tehdidi altına girmekten seni kurtara... 

Yeter ki, kalbde istidad ola... Kabiliyet ola... O olduktan sonra, hafif bir uyarma 

sonunda: 


"nc 


Size Allah'tan başka ne bir yar; ne de bir yardımcı vardır..." (2/107) 





Âyet-i kerimesindeki manâ halkasına yapışmasına sebep olur... 
Ve ayıkır ayıkmaz: 

- "Allah'a kaçınız..." (51/50) 

Emr-i ilâhisinin manâ sefinesine girer: 

- "Ancak, insi ve cinni bana ibadet edeler diye yarattım..." (51/56) 
Âyet-i kerimesinin manâ denizine açılır... 

Ama o denize açılmakla iş bitmez... 

- "Muhakkak o, büyük bir nailiyete erdi..." (33/71) 


Mealini taşıyan cümlenin manâ cevherini bulmak da lâzım gelir... Şayet onu 








bulabilirse, ruh yelkenlerini açarak o denizin derinliğine dalar... Aslında, o dalış, 





bu cevheri bulmak içindir... 

Orası bir başka denizdir... Orada yok olmaktan korkulmaz... Var olmaktan 
korkulur... Esas mesele de yok olabilmektir... Çünkü orada yok olanın mükğfatını 
şu âyet-i kerime bize bildirir: 

- "Artık onun mükğfatı Allah'a kaldı..." (4/100) 

Yok ol ki, var olasın... Ondan varlık gelmeyince nice yok olunur ki?... 

Her işin başı da Kalp-i Selim'dir. Onu da unutma... 

Cenâb-ı Hak bize Kalp-i Sel 
olanlara katsın... Âmin!... 
Tercümenin bittiği tarih: 2 Şevval 1385 14 Şubat 1966 İSTANBUL 





im ihsan eylesin... Yok olup, kendi varlığı ile var 


